
Koiere en kaike in Zaandijk (wandelen en kijken in Zaandijk).
Welkom in het dorp Zaandijk. Wij willen u een beeld geven van ons mooie dorp.
Uw wandeling start op de Zaandijker Sluis, de huidige sluis is gebouwd in 1727 en gerestaureerd in 
1996. De sluis wordt bediend door een twintigtal vrijwilligers.
Op uw wandeling langs de dijk, die vol staat met monumentale panden, wijzen wij u de 
bijzonderheden aan.
 Nummer 214, Anno 1626. Het oudste houten huisje van Zaandijk. Een voormalige bakkerij en nu 

in gebruik als atelier. De geschiedenis van het pand staat vermeld in het info-kastje.
 Nummer 146, gebouwd in 1832, de stoep met zijn allure en de deuren met zijn diamant-kop-

panelen. Hier begint de Gortershoek. De naamgeving komt van de gorterij die in de 17de eeuw 
hier was gevestigd.

 Nummer 134, een voormalige cacao-chocoladefabriek verbouwd tot appartementencomplex.
 Nummer 122, is gebouwd in de eerste helft van de 18de eeuw. Kijkt u naar boven dan ziet u dat de

gevel wordt bekroond door een gesneden vaas in Lodewijk XVI stijl. Het portiek is eveneens 
bijzonder met zijn twee zuilen in Ionische stijl met krullen en bloemen versierd.

 Nummer 114, ook gebouwd in de eerst helft van de 18de eeuw, met die rijk versierde vaas.
 Nummer 112, de voormalige burgemeesterswoning van Zaandijk en heeft als bekroning op de 

gevel een driehoekige timpaan.
 Nummer 104, het voormalige gemeentehuis van Zaandijk is gebouwd in 1752. Jammer dat u het 

interieur niet kunt bekijken. De raadzaal met rijk beschilderde wanden. Maar ook aan de 
buitenzijde is veel te zien. De deuren hebben Ionische pilasteromlijsting. Van welk materiaal? Voel
er maar eens aan! U denkt dat het zandsteen is: niet juist. Het is hout dat geschilderd is met 
toevoeging van zilverzand. In de bovenlichten ziet u o.a. een grote vogel, het teken van de 
waakzaamheid, een haan en een kraanvogel met een steen in z'n poot, omringd door attributen van 
de Romeinse goden  Mercurius (handel) en Neptunus (zee).
Aan de overkant ziet u de Beeldentuin met beelden uit 1804: Morgen, Middag, Avond, Nacht en 
in het midden Bacchus. En het Weefhuis, gebouwd in 1650 als werkplaats, in de 19de eeuw 
verbouwd tot woonhuis, gerestaureerd in 2006. Thans in gebruik als expositieruimte.

 Nummer 96, hier valt het snijraam zeker op. Zie hoe de gulle Vrouwe Fortuna met geldstukken 
strooit en ontdek de drietand van Neptunus en de slangenstaf van Mercurius. U zult deze attributen 
van de handel en zeevaart nog menigmaal op uw wandeling in de snijramen boven de deuren 
tegenkomen.

 Nummer 92, in de zijgevel zien wij een luik. Naar alle waarschijnlijkheid werd dit luik gebruikt als
dodenluik i.p.v. de  in de Zaanstreek veel voorkomende dooddeur.

 Nummer 90, heeft een bijenkorf in het bovenlicht. Een verwijzing naar de vroegere bewoners uit 
de bekende Honig familie. Ja zeker, bekend van o.a. de soep.

 Nummer 80, het Honig-Breethuis, gebouwd in 1706 en heeft ook de Ionische pilasters. Een klein 
als museum ingericht koopmanshuis. Ontmoet de familie Breet-Jager, die het pand in het tweede 
kwart van de 19de eeuw bewoonde. Neem kennis van de familie perikelen en het papierbedrijf 
C&I Honig Breet. De gevelstenen zijn van gesloopte woningen uit de omgeving.

 Tussen de nummers 70 en 64 was voorheen de aanlegsteiger van de Alkmaar Packet 
(vervoersbedrijf). Het pand 64 is het smalste pand van de Lagedijk, 3.20 meter breed en was ooit 
een winkel van Verkade. Naast het grote stenen pand, waar vroeger de notaris van het dorp 
woonde, het kleine houten optrekje alwaar de drie handspuiten van het dorp waren opgesteld.

 Aan de overkant ziet u een fraai Zaans huis met veel snijwerk op het halsgevel-voorschot.

Heeft u een leuke foto gemaakt op ons Voetveer? Wij ontvangen deze graag op: 
info@voetveerzaandijk.nl of  via Facebook: voetveerzaandijk
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